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Hindrik Jans Peihak  1751 - 1808 

Vader van Jan Hindriks Peihak          

Dienstweigeraar 
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Martje Eppes  1753 - 1810                                                                                                                                                        

Moeder van Jan Hindriks Peihak 
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Zondag 5 Juni 1812 

Er kwamen twee garnisaires te Noord broek ; het was te 

doen om de deserteur  Jan Hendriks Payhak, , van de 

lichting 1812 ; ouders had hij niet meer; daarom werd de 

ene garnisaire ingekwartierd bij zijn zwager  Edzo Jans 

Kolk te Noordbroek , en de andere bij zijn broer Eppo 

Hendriks Payhak te Zuid broek ; op de 17de juni kwam 

Jan Hendriks voor de dag ; hij gaf zich gewonnen; hij was 

op 4 april te Meppel gedeserteerd; het speet hem ; hij was 

nu bereid om te dienen ; hij vroeg om genade voor zijn 

misdaad. 

 

 

 

 

 

Bron vermelding 

 Boek Noord- en Zuidbroek in vroegere jaren blz 121 

H. Antonides 

Uitgave drukkerij Jansen en Zoon - Noordbroek 
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Jan Hindriks Peihak 16-09-1792 

Zoon van Hindrik Jans Peihak  en  Martje Eppes 

Jan was 17 jaar toen zijn ouders waren overleden en was 

volledig op zich zelf aangewezen. Hij werkte bij een here boer  

waarschijnlijk ook al voor zijn 17de jaar.  In januari 1813 is Jan 

gekeurd voor de militaire dienst, en heeft een opleiding gekregen 

in Stettin  Polen . 4 april 1813 werd ontdek dat Jan niet op het 

apel is verschenen in Meppel.   De onder-prefect stelt de 

Burgemeester in kennis. 12 april 1813 schreef de onder-prefect 

dat Jan zich voor de 12de moet melden. 22 mei 1813 Tweede 

oproep. 28 mei De prefect beslist dat op 5 juni 1813 soldaten 

naar Noordbroek gestuurd worden. 29 mei laatste 

waarschuwing van de onder-prefect. 5 juni 1813 Instructies 

voor inlegering soldaten aan de Burgemeester . 6 juni Korporaal 

en soldaten aangekomen en gehuisvest. 6 juni 1813 Twee keer 

een oproep van Eppo in de courant geplaatst dat broer Jan zich 

moet melden. 17 juni 1813 Jan Peihak meld zich vrijwillig bij de 

Burgemeester. 13 juli Officieel rapport van de Burgemeester over 

desertie 24 juli 1813 Aankomst Jan regiment 123 van ligne. 12 

augustus 1813 Overgeplaatst naar 54ste regiment van ligne. 
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Oproep in de plaatselijke krant voor                 

Jan  Hindriks Peihak                                        

Geplaatst door zijn broer Eppe Hindriks Peihak 

 

 

 

 

 

 



Jan driks Peihak Dienstweigeraar 

Pagina 6 van 11  Auteurs Henk en Gerry Peihak 

 

 

Eerste oproep  
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Tweede oproep 
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29 mei 1813 

Het bewijs van de fout Onderperfekt Jan Remees Modderman. 

Door Desertie Van Jan Hindriks Peihak werden zijn broer Eppo Hendriks 

Doornbos en zijn zuster Antje Hindriks Doornbos ontboden op het stadhuis van 

Noordbroek om hun broer Jan te bewegen om zich bij de Maire te melden, daar 

zij anders de gevolgen van zijn desertie zouden ondervinden. 

Deze gevolgen waren dat bij de eerste maatregel een soldaat bij de familie in huis 

geplaatst wordt, en deze moet op kosten van de familie onderhouden worden 

inclusief de soldij van de soldaat. 

Deze soldaten werden Garnisaires genoemd. Dit waren soldaten die niet direct 

meer aan de gevechten deelnamen maar werden ingezet voor bewakingsdiensten 

en bij de burgerij in huis werden gepllatst, zoals Eppo Hindriks Doornbos 

overkwam, (de broer van Hindriks Jans Peihak). 

Nu was het volgende aan de hand, Eppo Hindriks Doornbos was al getrouwd en 

had door hard werken een boerdrij gekocht in Zuidbroek (uiterburen). Jan 

Hindriks Peihak daarentegen was niet getrouwd en werkte als inwonend knecht 

bij Edzo Jans Kolkop de koorngast. Antje Hindriks Doornbos, de zuster van Jan 

Hindriks Peihak ging trouwen op 27 mei 1813 met Meerten Jans Kip, dit was 

gelijktijdig met de desertie van haar broer Hindrik Jans Peihak. 

Maar de brief van 29 mei 1813 schreef de onderperfekt dat vanaf 5 juni 1813 de 

Garnisaires klaar stonden om te vertrekken naar Noordbroek om geplaatst te 

worden bij de familie, omdat Jan Hindriks Peihak zich niet had gemeld, en daar 

maakte de onderperfekt een grote fout. De onderperfekt wist dit niet van Anje 

Hindriks Doornrbos dat zij ging trouwen, en omdat Jan Hindriks Peihak 

inwonende knecht was bij Edzo Jans Kolk dacht de onderperfekt dat Anje 

Hindriks Doornbos was gehuwd met Edzo Jans Kolk. Het resultaat was dat 

Edzo Jans Kolk een Garnisaire in huis kreeg inplaats van Anje Jans Doornbos 

en haar kersverse echtgenoot genaamd Meerten Jans Kip.  

Anje Jans Doornbos en haar echtgenoot Meerten Jans Kip hebben op hun beurt 

hier zeer veel geluk mee gehad, zij kwamen er ongeschonden van af. 
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Jan Hendriks Peihak  gesneuveld  op het slagveld              

in Leipzig Duitsland. 

 

7 Maart 1815 trieste einde. 

De Schout van Zuidbroek schreef op 07-03-1815 een brief 

aan de Gouverneur van de provincie Groningen het 

volgende: 

Alle jongemannen van de lichting 1812 en 1813 die 

vermist waren tijdens de volkerenslag te Leipzig is 

niemand terug gekeerd . 

Het was in die tijd de gewoonte dat wanneer soldaten 

stierven op het slagveld hun naam niet werd genoteerd, zij 

werden beschouwd als vermisten.  

Het laatste levensteken van Jan Hendriks Peihak was op 

28-09-1813 te Wezel in Duitsland . 

Het regiment van Jan Hendriks Peihak was op weg naar 

Leipzig waar je er van uit kan gaan dat hij daar stierf op 

het slagveld . De volkerenslag te Leipzig was op 16 tot 19 

oktober 1813. 
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Gelijkwaardige uniform werd toen gedragen met uitrusting 


